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Mededelingen 



Intochtslied: Psalm 84,1 

 
 
Votum en Groet 
 
Liedboek 216, 1.3 

 
 



Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Ferry Visser, 

  aanvaard jij 
  Leonie van den Bogert 
  als een geschenk uit Gods hand 
  en wil je haar 
  naar het evangelie 
   liefhebben en trouw zijn 
  in goede en kwade dagen,  
  in rijkdom en armoede, 
  in gezondheid en ziekte, 
  Een leven lang? 
   
  Leonie van den Bogert 
  aanvaard jij 
  Ferry Visser 
  als een geschenk uit Gods hand 
  en wil je hem 
  naar het evangelie 
  liefhebben en trouw zijn 
  in goede en kwade dagen,  
  in rijkdom en armoede, 
  in gezondheid en ziekte, 
  Een leven lang? 
   
  Aan jullie beiden, 
  willen jullie zorg  
  en verantwoordelijkheid dragen 
  voor elkaar en voor allen  
  die aan jullie zijn toevertrouwd? 



Gebed en Huwelijkszegen  

Aansteken van de Huwelijkskaars 

Overhandiging van de Huwelijksbijbel en trouwkaart 

Liedboek 839, 1.2.4

 

 

 

Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 

Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 

Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 

Ik danste het lied van gerechtigheid. refrein 



De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 

Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 

Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou, 

de dans van de schepping, de dans van trouw. refrein 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Johannes 2,1-12 Bruiloft te Kana 

 

Verkondiging 

 

Liedboek 793, 1.3 

 

 
 



Bron van liefde, licht en leven,  

laat uw vreugde in ons zijn;  

is de blijdschap weggebleven,  

liefde maakt van water wijn.  

Dat wij dan elkaar beminnen  

zó dat zelfs de dood niet scheidt;  

niets kan liefde overwinnen  

liefde heeft de eeuwigheid. 

 

Avondmaalscollecte 

 

Viering Heilig Avondmaal  

 

Liedboek  377, 1.5 (begin) + 6.7 (afsluiting) 

 

Dankgebed 

 

Slotlied Liedboek 425 

 



 

 
 

Zegen 


